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Om te beginnen wil ik jullie allen weer vragen
om een recensie te schrijven over onze

kinderboeken als boeman klopper club… Het
zou ons heel mooi lijken als de hele wereld

onze naam kent en aangezien we ze toch gratis
verspreiden en schrijven is dat ook maar een

kleine moeite lijkt me??
We proberen ieder kind te laten lachen en

huiveren maar ook en niet totaal onbelangrijk
genieten en leren!

Al onze boeken hebben namelijk een moraal en
de horror kinder voorleesboeken zelfs

meerdere… Waar we proberen de kinderen te
laten inzien dat het leven lang nog niet zo
moeilijk is als het lijkt als je iedereen in hun
eigen waarde laten kan en bijvoorbeeld ook
door je groenten op te eten, ze liggen niet voor

niets op je bord!
Wij zijn een kindvriendelijke omgeving en we
oordelen over helemaal niemand behalve

Diabolico want die is het engste van het engste
en niet meer welkom in onze club!
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Het begin is als volgt iets zoals
dit, tenminste dat is het hele

idee hierachter:
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Hoofdstuk 1
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Er was eens een keer een jongen genaamd
Billy en die ging naar school en peste totaal
iedereen, hij had de hele klas al gehad totdat
hij bij de aller-allerlaatste van de school kwam

jimmy!
En Jimmy zat alleen maar voor zich uit te

staren en dacht stom kind, doe eens wat met je
leven! Ik doe je een deze dagen wat en Billy

wou Jimmy pesten...
Oké Billy die even wou treiteren had iets in
zijn hoofd en Jimmy die had echt zoiets

vandaag joh.......
Billy die gaat dus maar door en door en begint
allemaal dingen te gooien naar Jimmy en zijn
stoel onder zijn kont weghalen.. Maar hij had
niks aan Jimmy en Jimmy zegt uit het niets:
glibber glibber gladje en toen werd Billy een
paarse Flubbel-bubbel Jimmy gaat weer zitten
op zijn stoel en het enige wat ze zagen op de
grond was een paarse soppige plek...
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Maar wat niemand wist of besef van had is dat
de Flubbel-bubbels bedreigd worden door de

flameians…
En de Flameians zijn kwaadaardig terwijl de
Flubbel-bubbels eigenlijk gewoon een aardige
en goede Alien zijn. Ja, je hoort het goed, een
Alien! Jimmy is een Flubbel-bubbel maar kan
zich aanpassen naar mens, iets wat niet alle
Flubbel-bubbels kunnen en vooral niet zonder
training…Want een Flubbel-bubbel kan iedere
vorm aannemen die ze ,maar willen met genoeg
training, waar de Flameians eigenlijk een
bedreiging voor de gehele wereld zijn!

De Flameians zijn in staat om alles met hun
vurige handen af te laten fikken en de Flubbel
bubbels proberen dat met man en macht en

hun natte en slijmerige gedaante te
voorkomen…

Nu zijn de Flubbel-bubbels niet allemaal zoals
Jimmy en mag dit ook nooit bekend worden!
Mag ik jouw erewoord daar ook op?!
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Niemand mag namelijk te weten komen welke
oerstrijd er in de ruimte wordt uitgevochten!
Dus jij mag ook met niemand en ik bedoel

helemaal niemand over het verhaal praten dat
ik jou nou ga vertellen!

Als jij hier mee eens bent en een geheim
bewaren kan gaan we verder maar alleen als jij
dit geheim tot je eigen houden kan, want de
opper boeman is veel maar niet dom en zodra
ik erachter kom dat jij dit geheim hebt gedeeld
geef ik jou een nachtmerrie waar je u tegen

zegt deal?
Deal?!

Oké dan gaan we verder en al had je nee
gezegd ik schrijf er een boek over natuurlijk
krijg je geen nachtmerrie alleen als je dat

heeeeeel graag wil natuurlijk….
Oke paarse bubbels en Flameians en

vlammetjes en vla.. Lekkere combinatie ook
vlammetjes en vla heet en zoet, zacht en hard

sompig en ik krijg trek….
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Maarja de Flameians dus dat zijn niet alleen
hele lekkere hete hapjes maar ook levens en ik
bedoel ook echt levensgevaarlijke monsters die
alles kunnen verwoesten door hun brandbare

handen aan te steken door middel van
gedachten van de mens en andere

levensvormen..
Terwijl de Paarse Flubbel-bubbels zoals de
naam al zegt gewoon Flubbel-bubbels zijn ze
zijn de bewakers van onschuld en de hoeders
van het kwade Flamians ras een soort water en
vuur en zoals altijd wint het water altijd van

het vuur maar dit keer…….
Dit keer zijn de vlammen misschien wel niet te
stoppen en daar komt Billy dus in het spel de
pestkop die door Jimmy uit het niets werd

omgetoverd tot Flubbel-bubbel!
En niet alleen dat maar met de verandering

kwam hij gelijk in
Flubbellubbellabbellobbelbubbellonia of

zoiets dergelijks!



….no 10….

Hoofdstuk2

Flubbellubbellabbellobbelbubbellonia
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De planeet van de Flubbel-bubbels en die laat
die planeet nou juist op de verwoestingslijst

van de Flameians staan…
Die met hun vurige handen elke

Flubbel-bubbel in een waterig papje laten
veranderen.. Billy moet al zijn krachten wat hij
als Flubbel-bubbel heeft nog ontdekken en
laat dat nou iets zijn wat nog best wel leuk is

om te doen….
Want hoe verander je nou in een andere vorm
of in een waterbal of in een ander flububbelig

iets?
De grootste Flubbel-bubbel Breakneck loopt

op hem af en stelt zichzelf voor als
Flubbel-Sensai!
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De flubbel sensai is de ultieme leraar om de
flubbelige krachten onder volledige controle te
krijgen… Maar dat gaat niet zonder slag of
natte stoot, de flububbelige krachten moet
iedere Flubbel-bubbel onder controle krijgen
door op bijvoorbeeld een spijkermat als

matras te slapen en wakker te worden zonder
centje pijn….. Want om

Flubbellubbellabbellobbelbubbellonia of
zoiets dergelijks te redden moet een

Flubbel-bubbel tegen alle pijn en afschuw
kunnen die de Flameians kunnen veroorzaken

met het grootste gemak!
En daar begint zijn helse training vol pijn en
sappige flubbel-sap wat naar beneden

druppelt bij elke prik die het spijker matras
maakt, en natuurlijk doet dat hem pijn!

Hij voelt het matras dwars door zijn bubbel
heen prikken en niet 1 keer, en niet twee keer
en niet drie keer nee de hele tijd opnieuw, en

opnieuw en opnieuw!
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Omdat het hem zo'n pijn doet probeert hij van
het matras af te komen, maar de spijkers haken
vast en hij drijft als het ware via de spijkers
helemaal naar beneden in het matras!

Hoe komt hij hier nu weer uit? Hoe wurmt hij
zich hier nu weer uit?

Dan denkt hij ja….. Het zal wel, en ontspant
zichzelf als de Flubbel-bubbel, en dan gebeurt

er wat!
Hij stijgt omhoog, de spijkers verliezen hun
grip en hij stijgt hoger en hoger en hoger en
hoger en hoger totdat hij boven op het matras
ligt, en zelfs dan stijgt hij nog ietsje hoger, tot
bovenaan de spijkers zelfs totdat ze geen pijn

meer doen!
Dit ligt als een normaal matras zoals hij

gewend is van toen hij nog een normaal mens
was, zacht en vertrouwd, net zoals vroeger en
wanneer hij in slaap valt en in een diepe slaap
vertrokken is, wordt hij zwaar gewekt door

een luchtalarm!
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De Flameins vallen binnen, en alle

Flubbel-bubbels staan paraat! Allemaal
behalve hij, want hij wordt net wakker en heeft
eerst koffie nodig net zoals pappa en mamma!
Hoe hij van dit spijker matras afkomt weet hij
nog niet zo goed! Want iedere inspanning laat
hem verder en verder naar beneden zakken,
dus hoe komt hij hier nu weer vanaf?!

Hij probeert aan een mooie plek van vroeger te
denken met opa naar het park ofzo en dan
begint hij te zweven door de lucht, hoger en

hoger en hoger en hoger en hoger…
Hij zweeft door de binnenplaats waar het
kasteel staat en ziet tientallen vurige vuisten
uit de grond komen die de Flubbel-bubbels

een voor een verbranden!
En hij ziet Breakneck andere vormen
aannemen om de Flameians te stoppen…
Hij heeft nu door hoe de Flubbel-bubbels
werken, want hij is veel maar niet dom!



….no 15….

Hoofdstuk3

De eerste test!
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Zijn verbeelding is wat zijn grootste wapen is,
dus hij verbeeldt zich dat hij een waterval is en
op het moment dat er een Flameian in mid-air
hem probeert te verbranden met zijn vurige
handen stort hij in een gigantische vloedgolf
naar beneden over de binnenplaats waardoor
alle vurige vuisten tegelijk doven, en de
Flubbel-bubbels weer opgelucht kunnen

ademhalen!
Breakneck weet niet wat hij ziet en noemt hem

de uitverkorene om de oorlog van de
Flameians te winnen, en ze brengen het
gevecht naar Flamerian hun eigen planeet

zelve!
Want hun hebben de strijder der strijders en
hun kunnen het gevecht winnen samen met de

uitverkorene!
De meester der Flubbel-bubbels die

Flubbel-fu totaal onder controle heeft…
De flubbel-fu meester is iets wat

Flubbellubbellabbellobbelbubbellonia of iets
dergelijks al te lang heeft moeten missen!
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Maar de Flubbel-fu meester is de sterkste
krijger in het heelal en alle intergalactische

dreiging op
Flubbellubbellabbellobbelbubbellonia of
zoiets dergelijks zal vanaf nu geen dreiging

meer zijn!
Ze kunnen de melkweg weer toe eigenen zoals
eeuwen geleden voor het laatst gebeurd is en
de Flubbel-bubbels kunnen hun plekje in de
intergalactische space of fame krijgen alleen
maar door de kracht van de Flubbel-fu

meester!
Breakneck laat er geen gras over groeien en
start de Flubbel-mobiel en tank met raketten,
maar hij is nog niet klaar en verbeeldt zich dat

hij de bron des levens is dat alle
Flubbel-bubbels terugbrengen kan, dan
verdwijnt hij in de grond en komen alle

Flubbel-bubbels langzaamaan weer terug tot
leven!

Breackneck juicht zoals alleen een
Flubbel-Sensai dat kan:
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Flubbellubbellubbellubbellubbellubbel!!!!

En terwijl alle Flubbel-bubbels langzaam maar
zeker terugkeren, komen er telkens meer en

meer tanks op het slagveld!
Die allemaal stuk voor stuk naar de planeet

Flamemerian vertrekken!
De reis is langdradig, en alle planeten zijn
verwoest door de Flamians! Het is een grote
vuurzee in de ruimte, alle planeten branden af.
Breackneck kijkt naar Flubbel-meester en
vraagt of hij wat doen kan, maar hij kan ook
niks zo vanuit deze tank zwevend door de

ruimte!
Dan komen ze eindelijk bij Flamerian aan, een
woestenij, alles is verbrand en alles staat in de

fik!
Alles wat eerst mooi was hebben de Flameians
verwoest, alles wat er ooit stond is afgebrand

en tot de grond gelijk gesmeuld…
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En wanneer Billy als Flubbel-meester de tank
uitkomt met een leger aan Flubbel-bubbels
naast hem zegt hij ze vast dat hun verbeelding

hun grootste wapen is!
De eerste Flameians komen al polshoogte
nemen maar de overmacht aan fantaserende
Flubbel-bubbels bedenkt de raarste dingen
zodat de Flameians stuk voor stuk afdruipen
zoals 1 Flubbel-bubbel fantaseert dat hij een
reusachtige hond met hoge nood is en zo over
de Flameians heen piest dat hun vurige handen

doven!
1 Flubbel-bubbel fantaseert over dat hij op een
strand zit dus de woestenij wordt in een keer
een strand, en een andere Flubbel-bubbel

fantaseert dat hij het water is wat een tsunami
veroorzaakt en de afgebrande woestenij in een
keer dooft en de Flameians allemaal stuk voor

stuk wegvaagt!
Breackneck weet niet wat hem overkomt en

juicht weer:
Flubbellubbellubbellubbellubbellubbel!!!
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Victorie, en nu?
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Ze hebben gewonnen door de lessen van de
Flubbel Meester, en wanneer Breakneck de
tank wil instappen komt de intergalactische
delegatie eraan getuft op space scooters!

Hij vraagt de handtekening van Billy en zodra
Billy die gezet heeft, wordt hij samen met
Breakneck en de andere Flubbel-strijders in

de space of fame gezet!
De Flubbel-bubbels die de gehele ruimte van

zijn ondergang gered hebben!
Daarna wenst de intergalactische delegatie
hem een behouden vaart terwijl hij teruggezet
wordt op aarde in zijn klaslokaal alsof er niks

gebeurd is!
Jimmy knikt en geeft hem een briefje waarop
staat: "Maar dat had ik niet verwacht, goed

gedaan meester!"
Terwijl de leraar praat over iets wat Billy

totaal niet interesseert, fantaseert hij na over
de Flameians en hun planeet en wat er nou

eigenlijk gebeurd was….
De ruimte is wel heel snel gered of niet?!
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Was dit wel de bedoeling of?

Elke twijfel maakt hem banger en banger, dan
ziet hij Jimmy met zijn handen wrijven en
komen er langzaamaan vlammetjes op zijn

vingertoppen…
Niet veel daarna veranderen zijn hele handen
in vlammen en lacht hij: Kijk jongens, deze
Flubbel-meester dacht dat hij ons te sterk

was!
Dan verandert ook de rest van het klaslokaal
van normale leerlingen in allesverwoestende

Flamians, en de aarde staat op hun
vernietigingslijstje!

Jimmy zegt: Wij zijn nooit het kwaad geweest
Flubbel-meester als je dat nu nog niet begrijpt
nu je zo makkelijk van ons gewonnen heb dan

snap ik jou niet!
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En dan daalt het besef ook bij Billy in dat de
Flameians helemaal niet zo gevaarlijk zijn als
wat de Flubbel-bubbels wel zeiden maar dat
de Flubbel-bubbels zelf het grootste kwaad in
de ruimte zijn omdat ze iedere vorm aannemen

kunnen wat ze maar willen!
En dat betekent dat hij dat nu ook kan wanneer

hij wil wat waren Jimmy´s woorden hij
fantasseerd over Glibber-glibber-glibberaar,
of Glibber-glibber-glibberman of was het nou
Glibber-glabber-globber? Zijn laatste poging
en hij zegt het hardop dit keer: Glibber, glibber

gladje!
Zijn transformatie is direct, terwijl Jimmy en
de andere Flameians bang wegrennen, blijft hij

achter en fantasseerd hij over
Flubbellubbellabbellobbelbubbellonia of
zoiets dergelijks en poef daar is hij!

Breakneck zegt we weten van de situatie en we
gaan allemaal naar aarde!

We zorgen dat dit ons laatste gevecht met de
Flameians wordt!
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Dan verandert Billy zichzelf in een vredig
heelal met alle inspanning die hij heeft zorgt
hij dat alle afgebrande planeten weer terug in

hun oude glorie komen, Dat ieder
intergalactisch wezen weer vredig met elkaar
omgaat, en dat pijn en woede nergens meer

bestaat zelfs niet op aarde!
Iedereen gaat normaal met elkaar om zonder
te pesten of zonder te roddelen over elkaar!
Zonder achter elkaars rug elkaar zwart te
maken en waar je niet elke dag hoeft te

werken, waar geld niet het allerbelangrijkste is
in het leven en waar ruzie niet bestaat!

De inspanning wat Billy geleverd heeft, is een
club uit Angstland Feartopia niet onopgemerkt

gebleven en ze halen hem uit zijn
Flubbel-bubbel gedaante, en trekken hem hem

naar Angstland Feartopia zelve!
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De moraal!
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Daar wordt hij aan tafel gezet en toegesproken
door een enge vent, hij noemt zichzelf de opper
boeman en Billy bevindt zich in de boeman

klopper club!
De boeman klopper club bestaat uit heel veel
leden maar er loopt een vrouw naar hem toe
met de ene keer blauwe en andere keer groene
ogen, ze stelt zich voor als Blue Sky, en wat hij
net heeft meegemaakt is wat goden meemaken!
De opper boeman vraagt of hij hier ook maar
iets van geleerd heeft en Blue Sky wuift naar

buiten en zegt: Je hebt zelfs de
Boegedie-boegedie monsters gekalmeerd

maar weet jij waarom wij jou hebben gekozen
en weet jij de moraal van dit verhaal?

Waarom juist jij uitgekozen bent hiervoor?
Waarom wij jou dit hebben toevertrouwt de
wereld te redden van al het kwaad dat de

wereld brengt?
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De andere leden wensen hem succes want zijn
antwoord kan of voor altijd pijn en verdriet
brengen en het heelal in dezelfde staat terug
brengen, of zijn antwoord kan verlossing
brengen en het heelal vredig laten!

Alles draait om het antwoord gegeven in de
boeman klopper club!
Zijn antwoord is simpel:

Ik ben altijd al een hele grote fantast geweest,
en ik hou ervan om te fantaseren over wat als

of wat zou er gebeuren?
Ik wist vrijwel meteen dat je met fantaseren de
oorlog kon winnen en ik denk dat jullie dat van
mij weten en al ben ik een pestkop op school, ik
ben lang niet zo verkeerd in het dagelijks

leven!
Het pesten zal ik nooit meer doen want de
Flubbel-bubbels waren de allergrootste
pestkoppen die er maar bestaan konden!

Maar ik hoop dat ik ooit opnieuw redden mag
want dat vond ik nog best leuk om te doen!
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Dus de moraal van dit verhaal is ook dat je
nooit te jong of te oud bent om te leren! En al
heb ik mij misdragen af en toe, er is altijd

ruimte voor verbetering en een betere versie te
kunnen wezen zodat je anderen kan helpen of
in mijn geval een heel heelal redden kan!

Want als ik die pestkop had gebleven toen het
heelal mij nodig had dan hadden de Flameians

gewonnen met alle gevolgen van dien!
De gehele boeman klopper club klapt voor de
wijze jongen en deze wijze woorden, en Blue
Sky aait hem over zijn bol, waarna hij wederom
in zijn klaslokaal wakker wordt en meteen zijn

excuses aan Jimmy en de rest van zijn
klasgenootjes aanbiedt en beloofd dat hij het
nooit weer doet en die belofte komt hij na want
niet alleen kan het het einde van het heelal
betekenen maar belofte maakt schuld en daar

is hij zich maar al te bewust van!

Heteinde?!
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Dit was weer een boeman klopper club boekje
en alleen gratis te downloaden op

deboemannenclub.nl, waar wij boemensen
onze stinkende best doen om jullie wederom te
voorzien van een verhaaltje wensen wij jullie
voor nu een veilige en liefdevolle nacht toe!

Met vriendelijke groet de gehele
boeman klopper club!

Getekend: De opper boeman en Blue Sky!

Slaapzacht en tot de volgende keer, bij een
nieuw boeman klopper club boekje!
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